
Veluwse Kerkbode van vrijdag 8 maart 2024 
 
HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR 
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 34, 3785 KV Zwartebroek. 
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Scriba: dhr. L. Hazeleger, Van de Bleekstraat 6, 3784 WZ Terschuur.  
Tel.: 0342-461427 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek. 
Tel: 06-13049127  E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters) 
Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie) 
Website: www. hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com 
 
Kerkdiensten 
Zondag 10 maart (Vijfde Lijdenszondag) 
09.30 uur: ds. A.C. Borsje (Bediening Heilig Avondmaal) 
18.30 uur: ds. A.C. Borsje (Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal) 
 
Woensdag 13 maart (Biddag) 
09.30 uur: ds. A.C. Borsje (dienst, samen met de kinderen van De Zaaier) 
19.30 uur: ds. G. Kamphuis (Barneveld) 
 
Voorzang 10 maart 
Morgendienst: Psalm 89: 1 
Avonddienst: Psalm 20: 5 
 
Voorzang 13 maart 
Morgendienst: Psalm 21: 13 
Avonddienst: Psalm 22: 1 
 
Collecten 10 maart 
1. Global Rize 
2. Kerk 
3. Predikantsplaats 
 
Diaconiecollecte: Global Rize 
Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van het Internet. Via Facebook, Twitter, 
Instagram en websites is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden. Global Rize 
gelooft dat het internet een geschenk is om het Evangelie te kunnen delen. Daarom plaatsen ze 
berichten op de sociale media en onderhouden websites in meer dan 30 talen om mensen te begeleiden 
die meer van het geloof willen weten en contact te leggen met christenen die praktisch onbereikbaar 
zijn. En het werkt; mensen uit meer dan 170 landen bezoeken de websites en zien de boodschappen, 
reageren en komen tot geloof. Zending via internet! Wij bevelen deze collecte van harte aan. Voor 
meer informatie zie: www.globalrize.nl  
De diaconie 
 
Avondmaalcollecte: PDC De Herberg  
Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en 
tegenslag. Overleden dierbaren; problemen op het werk, in je huwelijk of het gezin; mantelzorg; 
gezondheidsproblemen. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid, die niet langer te 
hanteren zijn. Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk van de 
plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon- of 
werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een 
rol spelen. De Herberg is een organisatie waar tientallen vrijwilligers bij betrokken zijn. Om het 
verblijf van de gasten mogelijk te maken betalen zij een eigen bijdrage die echter niet kostendekkend 



is. De Herberg is daarom voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en 
andere donateurs. Helpt u mee? Ook deze collecte wordt van harte aanbevolen! 
De diaconie 
 
Collecten 13 maart  
Morgendienst 
1. Stichting Gave 
Avonddienst 
1. Pastoraat 
2. Biddagcollecte 
 
Collecte Biddag (morgendienst): Stichting Gave 
Basisschool de Zaaier heeft Stichting Gave als doel uitgekozen voor de collecte. 
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie die kerken en christenen bewust maakt van de roeping 
om vluchtelingen een thuis te bieden. Dat zij in Jezus' naam gezien en geliefd worden. Gave initieert, 
organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. 
Gave wil vluchtelingenkinderen met woorden en daden laten zien wie Jezus is. Zij verlangen ernaar 
dat kinderen Jezus leren kennen en thuiskomen bij de Vader. Gave krijgt geen financiële steun van de 
overheid en is daarom volledig afhankelijk van bijdragen van kerken, particulieren en acties. Daarom 
willen wij deze collecte van harte aanbevelen! 
De diaconie 
 
Kinderoppas 10 maart   
Iris van de Pol, Claudia Verwey, Anne van Rijn en Wilanda van de Fliert 
 
Kinderoppas Biddag (morgendienst) 
Mariska van de Koot, Jennine Bouw, Germa Bos en Jorike Hofman 
 
Vrouwenkring 
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij 
hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. (Openbaring 
21:3).Wat een geweldige belofte om samen te overdenken n.a.v. Bijbelstudie 10. Leven in een 
volmaakte gemeenschap met God! God woonde eerst in de tabernakel en de tempel, daarna kwam 
Jezus onder ons wonen, na Zijn hemelvaart gaf Hij Zijn Geest ín ons en op de nieuwe hemel en 
nieuwe aarde woont God voor altijd bij ons: Immanuel! Mooi om zo onze Bijbelstudies af te sluiten. 
Maandag 11 maart is iedereen weer van harte welkom. 
Het bestuur 
 
Potgrond- en mestactie 
Op D.V. zaterdag 9 maart organiseert de zendingscommissie weer de jaarlijkse potgrond- en 
mestactie. Tussen 9.00 en 14.00 uur komen we, zoals u gewend bent, bij u langs. Dit jaar vanaf een 
andere locatie. De actie beginnen en coördineren we namelijk vanuit de Hof. Het is ook mogelijk om 
bij de Hof zelf uw bestelling af te komen halen tussen de genoemde tijden. Contactpersoon is: Ries 
Kamphorst (06-50298555). 
Van de opbrengst gaat dit jaar 50% naar de MAF en 50% naar Jemima.  
MAF-gemeenteleden Joost en Anke Gerritsen zijn bezig met de voorbereidingen voor hun uitzending 
voor MAF naar Tsjaad. 
Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking op de Westbank (Palestina). Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit 
hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Om deze zorg te blijven leveren, hebben zij baat bij 
financiële steun.  
 
Vrijwilligersavond jeugdwerk  
Op woensdag 3 april hopen wij een vrijwilligersavond te organiseren voor het jeugdwerk. Op deze 
avond willen we om 18.00 uur beginnen met een gezamenlijk etentje om vervolgens met elkaar na te 
denken over de toekomst van ons jeugdwerk. Waar zijn we trots op en wat willen we behouden? Waar 
willen we in groeien? Voel je van harte welkom!  



Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die voor ons willen koken. Wilt u/jij dit doen? Laat het dan even 
weten aan Roxenne van Veluw (06-57763358). 
 
Pannenkoekenavond Nieuw Eendracht met Jong & Oud!  
Donderdag 29 februari hebben 23 jongeren, van groep 6 tot en met groep 8, van de Jeugdhof 
meegeholpen met de pannenkoekenavond in Nieuw Eendracht. Vanaf 15.30 uur begonnen de 
voorbereidingen van de avond in de keuken. Een veelvoud aan pannenkoeken werd gebakken, fruit 
voor het dessert werd gesneden en de tafels werden feestelijk gedekt. Om 17.15 uur schoven de 
bewoners van Nieuw Eendracht en een aantal bewoners van Dwarsakker aan, waarna zij dit heerlijke 
menu uitgeserveerd kregen door de jeugd. Daarna namen de jongeren zelf ook snel plaats om deel te 
nemen aan de maaltijd. Jong en oud hebben heerlijk, samen, gegeten. Wat een enthousiasme en wat 
een fijne ontmoetingen! Bedankt Nieuw Eendracht voor de uitnodiging! Alle jongeren die mee hebben 
geholpen, bedankt voor jullie hulp! Jullie hebben de bewoners een hele fijne en gezellige avond 
bezorgd! Heeft deze avond je nu enthousiast gemaakt en zou je graag meer willen betekenen voor je 
naasten in Nieuw Eendracht, dat kan!  Met een bezoekje, een spelletje of een wandeling kun jij iemand 
al heel blij maken. Voor vragen kun je contact opnemen met Iris van de Pol (06-18082887). 
 
Kopij kerkbode 
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 11 maart 10.00 uur aanleveren. Dat kan 
via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com  
      
OOG VOOR ELKAAR 
De volgende gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren: 
13 maart: mevrouw G. Davelaar - Pieper, Van den Berglaan 71, 3781 GE Voorthuizen, 88 jaar  
13 maart: de heer J.W. Evers, Eendrachtstraat 20, 3785 KV Zwartebroek, 81 jaar 
18 maart: mevrouw H. Berkhof - van Putten, Eendrachtstraat 27-02, 3784 KA Terschuur, 83 jaar 
Namens de gemeente willen we u van harte feliciteren. Wij wensen u een mooie dag en een gezegend 
nieuw levensjaar toe. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalmen 
119:105) 
 
Geboorte 
Maandag 26 februari hebben William en Annet Roelofsen (Van de Bleekstraat 4, 3784 WZ Terschuur) 
uit de hand van de HEERE een dochter mogen ontvangen: Julia Monique. Op het geboortekaartje 
staan indrukwekkende woorden uit Jeremia 1:5 vermeld: Voordat Ik je vormde in de moederschoot, 
had Ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al aan Mij gewijd. We feliciteren 
de kersverse ouders en wensen hen vreugde, wijsheid en afhankelijkheid van de HEERE bij de 
opvoeding van Julia. Het is niet gebruikelijk om de buren te feliciteren bij de geboorte van een 
buurmeisje, maar in deze situatie maken we een uitzondering: moge de oudooms (gebroeders 
Hazeleger) biddend om de kleine Julia heen staan.    
 
Zieken 
Rondom de verschijning van deze kerkbode wordt Henk van den Berg (Eendrachtstraat 1, 3784 KA 
Terschuur) in het ziekenhuis verwacht voor onderzoeken. Laten we deze broeder en zijn geliefden met 
gebed omringen. Het is God die mij met kracht omgordt; Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. 
(Psalmen 18:33)  
  
Voor de agenda 
Vr. 8 maart: De Basis (karten): 18.00 uur verzamelen bij de Hof 
Za. 9 maart: Potgrond en mestactie: 9.00 - 14.00 uur 
Ma. 11 maart: Vrouwenkring: 19.45 uur 
Do. 14 maart: Kerkenraadsvergadering: 19.30 uur 
 
Tot besluit 
*Komende zondag zal de Gastheer royaal nodigen. Ronddolende schapen die niets hebben, worden 
uitgenodigd om te komen zitten bij de Meester. Laat het ons gebed zijn dat Markus 6:42 opnieuw 
werkelijkheid wordt: En zij aten allen en werden verzadigd. Tijdens de morgendienst lezen we de 
bijzondere geschiedenis van een Syro-Fenicische vrouw (Markus 7:24-30). ’s Avonds lezen we 
Markus 14:23-36 en laten we ons leiden door de rijke inhoud van Zondag 28.  



*Vorige week mocht ik, met het oog op de komende biddagdienst, een bezoek brengen aan de 
leerlingen van De Zaaier. We hebben met elkaar gesproken over de inhoud van Psalm 23. Eén van de 
leerlingen vertelde over een schaap van de buren dat was aangevallen door een wolf. De kinderen 
hoefden niet lang na te denken over deze vraag: Als de Heere Jezus de Herder is en wij de schapen, 
wie is dan de wolf? Zowel de leerlingen in groep 3 als in groep 8 konden mij vertellen dat de satan 
erop uit is om de schapen te verslinden. Hoe rijk zijn dan de woorden uit vers 4: Al ging ik ook door 
een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij. We hopen er woensdagochtend meer over te horen. 
*Tussen de erediensten door word ik maandag en dinsdag in Doorn verwacht. De verplichte primaire 
nascholing van beginnende predikanten roept. Tijdens deze tweedaagse staat de rol van de predikant 
als vertolker centraal. Mag ik rekenen op uw gebed? 
Een beste groet, 
Ds. A.C. Borsje      


